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HET "VEEL MEER" VAN DE HEERE

Toen zei Amazia tegen de man Gods: Maar wat dan te doen met de honderd talent die ik aan de

troepen van Israël gegeven heb? Daarop zei de man Gods: De HEERE heeft u veel meer te geven dan

dit. 2 Kronieken 25: 9

Als u een fout hebt gemaakt, draag dan het verlies ervan. Maar doe niet iets wat in strijd is met de

wil van de HEERE. De Heere kan u veel meer geven dan dat u verliest. En als Hij dat niet doet, wilt u

dan met God gaan onderhandelen en pingelen? De koning van Juda had een leger van het afgodisch

Israël gehuurd, En hij werd geboden om de vechtende mannen naar huis te sturen, omdat de

HEERE niet bij hen was. Hij was bereid om het leger weg te sturen, maar hij was alleen wel bedroefd

om de honderd talenten die hij voor niets moest betalen. Oh, wat een schande! Als de HEERE de

overwinning zonder de huurders geven zal, dan was het zeker goed om hun loon te betalen en zich

van hen te ontdoen. Wees bereid om geld te verliezen omwille van het geweten, om de vrede, en om

Christus's wil. Wees er zeker van dat verliezen voor de HEERE geen verliezen zijn. Zelfs in dit leven

worden ze meer dan gecompenseerd, in sommige gevallen voorkomt de Heere dat er verlies

plaatsvindt. Wat ons onsterfelijk leven betreft, dat wat we voor Jezus verliezen is in de hemel

geïnvesteerd. Zit niet te mokken over een plotseling voorkomende ramp, maar luister naar de

fluistering: 'De HEERE heeft u veel meer te geven dan dit.'
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