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HET SCHIP VERGAAT — EEN WAARSCHUWING

Vlucht voor uw leven… U hebt Uw grote goedertierenheid aan mij bewezen door mijn ziel in leven te

houden. (Genesis 19:17,19) Lees verder Lukas 17:28–33.

Dit alarm vraagt van iedereen die nog niet gered is de volle aandacht. Je hebt vijftig dingen om over

na te denken. Je vertelt me dat je duizend zorgen hebt. O heren, een man van wie het leven in

gevaar is, heeft geen andere zorg dan om zijn leven te redden. Hadden degenen die van de ‘Amazon’

gered werden tijd om hun goud en geld te redden? We hebben gehoord dat ze volkomen berooid

waren toen ze aan land kwamen bij Margate, en wat maakt het uit? Zouden ze niet blozen van

vreugde omdat hun levens gered waren? Als iemand tegen de ander zei, “waar is je tas?” “O,” zou de

ander zeggen, “vergeet mijn tas, ik zit in de reddingsboot, mijn leven is gered.” En wat is dat verlies

nu nog, als je ook zelfs de hele wereld verliest maar je ziel behoudt? Degenen aan boord van het

schip hadden geen tijd om hun kleding te redden. Ze renden zoals ze waren, halfnaakt, naar het dek

van het schip, dat moet jij ook doen! Ik weet dat je me zult vertellen dat je niet leeft om geld te

verdienen, als je maar kunt rondkomen en je familie kunt onderhouden — dat is alles — mag je daar

geen aandacht aan besteden? Dat is prima, ik hou me ver van het ontmoedigen van voorzichtige

zorgvuldigheid in alle zaken. Het is je taak om toe te zien op tijdelijke zaken maar toch moet je

grootste taak je eigen ziel zijn. Zelfs belangrijke dingen moeten niet tussen je ziel en je meest

ernstige gedachten komen. Daar moet je eerst en vooral op toezien. En vergeet niet dat daar een

belofte voor is — “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen

zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

Ter overdenking

We worden geschokt door branden op de aarde, hoeveel meer moeten we vrezen voor het vuur van

de hel (Jesaja 33:14). Het is veel beter om Christus te hebben en alles op aarde te missen dan in de

hel te eindigen zonder Christus (Markus 9:43–48).

N.B. Deze preek werd gehouden nadat het schip ‘Amazon’ uit Broadstairs verbrandde voor de kust

van Kent. Alle passagiers en de bemanning werden gered. De kapitein was in Spurgeon’s gemeente

zoals dat zijn gewoonte was wanneer hij aan wal was.
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