HET PERSOONLIJKE GEBED

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde, en bad. Matthets 26

vers 39

Wat zijn er veel heerlijke elementen verborgen in het gebed van onze Verlosser, dat Hij bad in het
uur van Zijn liJden. Het was een eenzaam gebed. Hij onttrok Zich zelfs aan het gezelschap van Zijn
drie meest geliefde discipelen. Gelovige, maak veel gebruik van het persoonlijke gebed, vooral in
tijden waarin je in moeilijkheden bent. Het gebed als gezin, en het gebed in de kerk zullen dan niet
voldoende zijn. Zij zijn heel veel waard, maar de beste specerijen branden in je wierookvat op de
momenten waarop je alleen bidt, op een plek waar alleen het oor van God je kan horen. Het gebed
van onze Verlosser was een ootmoedig gebed. Lukas zegt dat Jezus neerknielde, maar een andere
Evangelist zegt dat Hij Zich met het gezicht ter aarde wierp. Wat zou onze plaats dan moeten zijn,
als nederige dienaars van deze grote Meester? Hoeveel stof en as zouden ons hoofd dan niet
moeten bedekken! Wat is nederigheid belangrijk in ons gebed. Er is geen hoop op verhoring door
God, behalve wanneer wij ons vernederen. Dan zal Hij ons op Zijn tijd verhogen. Het was ook een
kinderlijk gebed. ‘Abba, Vader." In dagen van beproeving zul je ontdekken dat het je ontzettend zal
steunen wanneer je kunt pleiten op je aanneming als kind. Als onderdaan heb je geen rechten; door
je verraad heb je die allemaal verbeurd. Maar niets, helemaal niets kan een kind het recht op de
bescherming van zijn vader doen verliezen. Wees daarom niet bang om te zeggen: ‘Mijn Vader, hoor
mijn geroep! Let er ook op dat het een volhardend gebed was. Onze Heere bad drie keer. Houd niet
op, voor je weet dat je gehoord bent. Doe zoals de weduwe in de gelijkenis, die door haar
voortdurende terugkomen uiteindelijk toch kreeg wat zij in het begin niet ontving. Volhard in het
gebed en wees daarin waakzaam, met dankzegging. Het was ook een onderworpen gebed. ‘Niet wat
Ik wil, maar wat u wilt’ Onderwerp je, en God zal Zich laten verbidden. Laat het gebeuren zoals God

het wil, en God zal alles ten goede uitwerken. Laat het je genoeg zijn om je gebed in Zijn handen
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over te geven; Hij weet wanneer Hij moet geven, hoe Hij moet geven en wat Hij moet geven, of juist
moet onthouden. Als je op deze manier bidt, ernstig en dringend, maar toch in nederigheid en

onderwerping, zul je de overwinning behalen.
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