HET PARADLIS VAN VOLMAAKTHEID

Al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er

enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Filippenzen 4:8

In Jezus ontdek je de volheid van ware schoonheid. Alles wat werkelijk het liefhebben waard is -
alles wat puur, oprecht en rechtvaardig is - is in overvloed aanwezig in Hem. Denk er eens over na:
alles wat waar, eerlijk, rein, mooi en lieflijk is, alles wat bewonderenswaardig en lofwaardig wordt
genoemd, komt samen in Christus. Het is als talloze rivieren die samenstromen in de zee: alle
uitingen van schoonheid, goedheid en waarheid vinden hun vervulling in de Verlosser. Bij mensen
zien we vaak vlagen van die schoonheid. Petrus had prachtige eigenschappen, maar ook zijn
tekortkomingen. Johannes was een man vol liefde, maar zelfs hij had zijn grenzen. Bij ieder mens
treffen we steeds fragmenten van het goede aan, maar nooit in volmaakte harmonie; er is altijd een
mengeling met gebrokenheid. Bij Jezus is dit totaal anders. In Hem zien we geen losse deugden,
maar de volledige rijkdom van alle menselijke én goddelijke eigenschappen, samengebracht in
volmaakte eenheid. Hij overstijgt alles en iedereen. Hij is niet slechts een enkele bloem, maar een
hele hof vol volmaaktheid. Hij is niet €én ster of sterrenbeeld, maar een hemel vol sterren - nee, Hij

is de hemel der hemelen; Hij is alles wat mooi en lieflijk is, samengevat in één Persoon.

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



