
 

Het pad der moeite is de weg naar huis

Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood
gelijkvormig wordende. Filippenzen 3:10

Er is een bestemde tijd voor zwakheid en ziekte, wanneer we God zullen moeten verheerlijken door
lijden en we niet actief bezig kunnen zijn. Er bestaat geen enkele hoop dat we zullen kunnen
ontkomen aan de pijlen van de verdrukking; in onze weinige dagen is niemand gevrijwaard voor
verdriet. Geliefde lezer, bedenk niet de dingen die van de aarde zijn, maar zoek de dingen die boven
zijn, want hier verteert de mot en breekt de dief in, maar daar zal de blijdschap volkomen en eeuwig
zijn. Het pad der moeite is de weg naar huis. Heere, dat deze gedachte een kussen mag zijn voor
menig vermoeid hoofd!
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