HET ONDERWLJS VAN DE HEILIGE GEEST

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en

zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb. Johannes 14:26 Verder lezen: Galaten 1:10-17

De Heilige Geest onderwijst ons in het bijzonder over Jezus Christus. Het is de Heilige Geest Die de
Zaligmaker voor ons zichtbaar maakt in de heerlijkheid van Zijn Persoon, de ingewikkelde aard van
Zijn mensheid en van Zijn Godheid. Hij is het Die ons onderwijst over de liefde van Zijn hart, over de
kracht van Zijn arm, de helderheid van Zijn oog, de dierbaarheid van Zijn bloed en de overwinnende
kracht van Zijn voorbede. Te weten dat Christus mijn verlosser is, is meer dan alles wat Plato me
had kunnen leren. Te weten dat ik een lid ben van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente,
te weten dat mijn naam op Zijn borst is geschreven en in de palmen van Zijn handen gegraveerd, is
meer dan alles wat de universiteiten van Oxford of Cambridge aan al hun leerlingen zouden kunnen
onderwijzen. Het was niet aan de voeten van Gamaliel dat Paulus leerde zeggen: 'Hij had mij lief en
gaf Zichzelf voor mij over.' Niet tussen de rabbi's of aan de voeten van de leden van het Sanhedrin
leerde Paulus uitroepen: 'Wat mij gewin was, heb ik om Christus' wil schade geacht.' 'Maar het zij
verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus.' Nee, dit
moet, zoals hijzelf belijdt, niet door vlees en bloed geleerd zijn, maar door de Heilige Geest. Ik hoef
er alleen maar kort naar te verwijzen dat het altijd de Geest is Die ons over onze aanneming tot
kinderen onderwijst. Inderdaad, al de voorrechten van het nieuwe verbond, te beginnen bij de
wedergeboorte en dan verder naar verlossing, rechtvaardiging, vergeving, heiliging, aanneming,
bewaring, voortdurende bescherming, zelfs tot een rijke ingang in het koninkrijk van onze Heere en

Zaligmaker Jezus Christus - dit alles is het onderwijs van de Heilige Geest.
Ter overdenking

De Heilige Geest onderwijst op een volmaakte manier (1 Joh. 2:27). Ben jij een goede leerling

(discipel)?
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