HET MEDELIJDEN VAN CHRISTUS

Maar Hij, vol mededogen, vergaf hun onrechtvaardigheid. Psalm 78:38 NKJV

H oewel je zonde je misschien heeft geruineerd, kan Christus je verrijken met zegeningen die
veel rijker zijn. Hij heeft werkelijk medelijden met je. Misschien denk je: “Als mensen mij op straat
zien lopen ze gewoon aan me voorbij, zelfs christenen spreken mij niet aan.” Dat mag dan wel zo
zijn, maar Jezus is veel tederder en liefdevoller dan welk mens dan ook. Is er iemand met wie je zou
willen omgaan, die zo schandalig is dat zelfs de meest reine en vrome mensen hem zouden mijden?
Toch veracht de heilige, onschuldige en vlekkeloze Jezus deze persoon niet, want Hij verwelkomt
zondaars met open armen. Hij is een Vriend van mensen zoals jij en ik. Het is Zijn grootste vreugde
om mensen te helpen en te troosten en om hen die totaal de weg kwijt zijn terug te brengen. Hij
veroordeelt niemand die eerlijk zijn zonden belijdt en Zijn genade zoekt. In Jezus' warme hart is
geen plaats voor trots, en Hij spreekt nooit sarcastisch of bitter. Hij staat altijd klaar om je te
ontvangen, hoe groot of zwaar je schuld ook is. Bid nu tot Hem en laat je stille gebed opstijgen: “Mijn
Verlosser, heb medelijden met mij; wees mij genadig, want als ellende een voorwaarde is voor

genade, dan ben ik een waardig voorwerp van Uw mededogen.”
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