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HET LIED VAN DE GELOVIGE

Maar niemand zegt: Waar is God, mijn Maker, Die psalmen geeft in de nacht? Job 35:10

Misschien is er geen muziek zo zoet als die welke uit de mond en het hart van een beproefde

gelovige komt. Dan is het echt. Toen Job God zegende, kon zelfs de duivel niet suggereren dat Job

een huichelaar was. Toen Job voorspoedig was, vroeg de duivel: “Is het zonder reden dat Job God

vreest?” Maar toen hij alles verloor en nog steeds zei: “De Naam van de HEERE zij geloofd!”, straalde

deze trouwe man als een ster die weer verschijnt wanneer de wolken verdwijnen. Zorg ervoor dat je

God vooral prijst wanneer het slecht met je gaat. Zorg ervoor dat je dan een loflied zingt. Een

gelovige man wandelde op een avond met een metgezel en luisterde naar de nachtegaal. Hij zei:

"Die vogel zingt in het donker en looft zijn Schepper. Zing ook, en laat uw God een lied horen in de

nacht.“ De ander antwoordde: ”Mijn stem is schor, en ik ben niet gewend om te zingen.“ ”Dan zal ik

zingen," zei de eerste. En hij zong, en het leek alsof de vogel hem hoorde en nog luider zong; toen

sloten meer vogels zich bij hen aan, en de nacht was gevuld met zoete gezang. Na een tijdje zei de

goede man: “Mijn stem laat me in de steek, maar de stem van deze vogel is sterker dan de mijne.

Kon ik maar wegvliegen naar een plek waar ik voor altijd zou kunnen zingen.” Het is een grote zegen

als je God kunt loven wanneer de zon ondergaat, wanneer de duisternis valt en de beproevingen

zich opstapelen. Zeg dan: “Ik wil graag voor mijn Beminde zingen.”
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