HET LICHT VAN CHRISTUS

In Uw licht zien wij het licht. Psalm 36:10

Geen enkele tong kan de liefde van Christus werkelijk aan het hart vertellen, totdat Jezus Zelf
van binnenuit spreekt. Alle beschrijvingen blijven vlak en kleurloos, tenzij de Heilige Geest ze leven
en kracht geeft. Totdat onze Immanuel Zich van binnen openbaart, ziet de ziel Hem niet. Stel dat
iemand de zon wil zien - zou hij dan allerlei kunstmatige middelen verzamelen om haar te
aanschouwen? Nee, wie wijs is, weet dat de zon zichzelf moet tonen; alleen in haar eigen licht
wordt haar glorie zichtbaar. Zo is het ook met Christus. Hoeveel kennis, onderwijs of inzicht iemand
ook opdoet, geen enkel menselijk streven kan Hem zichtbaar maken. Alleen de Geest van God kan
met kracht neerdalen, de mens omhullen met Zijn vleugels, en in het heilige binnenste de Heere
Jezus openbaren aan het geheiligde oog. Christus moet Zijn eigen openbaring zijn. De menigte van
deze verblinde wereld ziet niets van de onuitsprekelijke heerlijkheid van Immanuel. Maar wie door
de Geest is aangeraakt — wiens ogen geopend zijn met hemelse zalf, wiens hart tot leven is gewekt
door goddelijke kracht, en wiens ziel geleerd heeft te proeven van hemelse heerlijkheid - die kent
Hem werkelijk. Gelukkig zijn zij aan wie onze Heere Zich openbaart, want Hij heeft beloofd bij hen te
wonen. O Jezus, onze Heere, onze harten staan voor U open. Kom binnen en blijf voor altijd bij ons.

Toon ons Uw aangezicht, en vervul ons met één glimp van Uw allesoverwinnende schoonheid.

Gebed: Heere Jezus, open mijn ogen zodat ik Uw liefde kan zien en mijn hart kan leven in Uw
nabijheid. Kom in mijn leven en blijf voorgoed, want zonder U is mijn ziel als een dor land zonder

water. Amen.
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