HET LEIDERSCHAP VAN ONZE GIDS

Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid

leiden. Johannes 16:13

De waarheid is als een enorme grot die we willen binnengaan, maar we kunnen het niet alleen
doordringen. Bij de ingang lijkt alles duidelijk en helder; maar als we verder gaan en de innerlijke
recessen ervan verkennen, moeten we een gids hebben, of we zullen verdwalen. De Heilige Geest,
die de hele waarheid in perfectie kent, is de aangewezen begeleiding van alle ware gelovigen, en Hij
leidt hen, als zij het kunnen verdragen van de ene kamer naar de andere, zodat zij de diepe dingen
van God zien en het geheim voor hen wordt geopenbaard. Wat een belofte is dit voor de nederige
en behoeftige ziel! We willen de waarheid kennen en erin ingaan. We zijn bewust van onze eigen
bekwaamheid om te dwalen, en we voelen de dringende behoefte aan een gids. We verheugen ons
erop dat de Heilige Geest in ons zal komen en bij ons blijft. Hij verwaardigd zich om als een gids
voor ons te handelen en wij aanvaarden graag zijn leiderschap. We zouden graag "Alle waarheid"
willen leren, zodat we misschien niet eenzijdig worden en uit balans raken. We zouden niet bewust
onbekend willen zijn om een deel van de openbaring te kennen, waardoor we een zegen zouden
moeten missen of zonde zouden doen. De Geest van God is gekomen, dat Hij ons in de hele
waarheid zal leiden: laat ons met gehoorzame harten naar Zijn woorden luisteren en Zijn leiding

volgen.
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