Het kruis, het enige redmiddel

Christus had geen overtredingen van zichzelf; Hij nam de onze op Zich; Hij heeft nooit een fout
begaan, maar Hij nam a mijn zonden, en a de jouwe, alsje een gelovige bent. Voor a Zijn volk,
droeg Hij werkelijk hun verdriet en droeg hun smarten in Zijn eigen lichaam aan het kruis. De
zonde kan u nog zo laag neerslaan, maar de grote verzoening van Christus ligt onder dat alles. U
mag dan in de diepte zijn afgedaald, maar u kunt niet zo laag zijn gevallen als “tot het uiterste;” en
tot het uiterste redt Hij. Het enige redmiddel voor de wereld is het kruis.
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