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HET IS U GEGEVEN TE VERSTAAN

Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid

van het Koninkrijk Gods. Markus 4:11

Er zijn misschien mensen die kennis hebben, maar die hun kennis nooit gebruiken om tot enig

gepast doel te komen. Kennis is het voedsel van de geest; maar daarover nadenken is de

spijsvertering ervan, waardoor we die kennis omzetten in waarlijk geestelijke voeding. Ik geloof in

een ernstige, weloverwogen bekering en ik denk dat een ander soort bekering niet echt kan zijn. U

hebt tegen God gezondigd; denk daar eens aan. U bent verloren; bedenk dat. God is iedere dag

vertoornd over de goddeloze en Hij moet hem straffen. Denk daar eens ernstig over na. ‘Jezus

Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken.’ Als u over dit alles ernstig nadenkt,

zal het er allemaal heel anders uitzien dan voordat u hierover nadacht. Het horen van deze

waarheden met het oor kan een nutteloos proces zijn; maar als u ze ter harte neemt, als u leest,

opmerkt, leert en u deze waarheden innerlijk eigen maakt, dan zal uw bekering zijn als het goede

zaad dat gezaaid wordt in de diepe, wel toebereide aarde en dat wat in uw hart vrucht voortbrengt,

zal niet verdorren wegens gebrek aan diepte van aarde.

Lezen Markus: 4:1-12
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