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HET HART VAN DE CHRISTELLJKE WAARHEID

Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot
vergeving der zonden. Matthels 26:28

Uit de Heilige Schrift weten we dat deze leerstelling over de dood van Christus de kern van het
christendom is. Laat het kruis achterwege en we hebben de godsdienst van Jezus tenietgedaan. De
verzoening door het bloed van Jezus is niet een arm van de christelijke waarheid; het is er het hart
van. Zelfs van het dier zei de Heere dat ‘het bloed ervan zijn leven is', zo geldt dat ook voor de
waarheid van het Evangelie; de offerdood van Jezus is het wezenlijke punt van onze belijdenis.
Zonder het bloed van Christus bestaat er geen christendom. Er kan geen sprake zijn van de gezonde
leer als het kruis op de achtergrond geraakt. Laten we ons verzetten tegen de oneer die onze
goddelijke Meester wordt aangedaan door degenen die Zijn plaatsbekledend offer ontkennen; laten
we vasthouden aan dit geloof, terwijl anderen twijfelen, en laten we boven alles de gekruisigde
Christus verkondigen. Aan allen die de gekruisigde Christus verhogen, zij genade, ontferming en
vrede!
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