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HET GESCHENK VAN RUST

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Mattheüs 11:2

Ik zal je rust geven.” Hoor je dat? Ik zal geven. Jezus zegt niet dat je die rust stukje bij beetje moet

verdienen of langzaam moet opbouwen door je ervaring. Nee, Hij belooft eenvoudig: Ik zal geven.

Het is een geschenk. Zodra je naar Hem toe gaat en je met lege handen van geloof tot Hem wendt,

schenkt Hij je die rust – meteen, volledig en puur uit genade. Vanaf dat moment is het van jou, en

het blijft voor altijd van jou. Het gaat om een rust die nú gegeven wordt, niet pas na je dood, niet pas

na een lange tijd van strijd of geestelijke inspanning. Nee, Jezus geeft je op dit moment echte rust.

En het is geen halve rust, maar volmaakte rust. Hij zegt niet: “Ik geef je een beetje rust” of

“gedeeltelijke rust”. Hij zegt: rust. Want in Hem bestaat niets minder dan volheid. In Zijn bloed en

gerechtigheid is jouw vrede volkomen. Dus vraag ik je: ben jij al tot Jezus gekomen? Heeft Hij je die

volmaakte rust gegeven, hier en nu? Als dat zo is, herken je de vreugde in die twee kleine woorden:

Ik zal. Zou je dan niet met liefde en dankbaarheid denken aan Degene die het beloofd heeft? Want

Jezus spreekt niet alleen woorden – Hij doet wat Hij zegt.
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