HET GEBEDSLEVEN

Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle

gedurigheid en smeking voor al de heiligen; Efeziers 6:18

Sommigen gebeden kunnen bestaan uit werkzaamheid, een daad kan een gebed zijn. Het liefhebben
van onze medemensen en het verlangen naar hun welzijn is een soort van praktisch gebed. Er komt
een gebed tot God in het geven van aalmoezen, of in het prediken van het Evangelie, of in het
proberen terug te winnen van een afgedwaalde ziel, of in het nemen van een kind op uw knie en
met hem te praten over de Heiland. Zulke handelingen zijn vaak de meest aanvaardbare gebeden.
Maar als u zo niet kunt handelen, is het goed om uw hart met woorden voor de Heere uit te storten.
En als u dat niet kunt doen, is het goed om zwijgend naar Hem op te kijken, en zoals de lelies hun
geur voor Hem die ze gemaakt heeft uitstorten, zo aanbidt u, zonder te spreken tot God in die diepe
aanbidding die te welsprekend is voor taal, die heilige nabijheid die, omdat ze zo dichtbij is, geen
geluid durft uit te spreken om de betovering van de goddelijke stilte die haar overmeestert, te
verbreken. Het zwijgen van de mond en de stroom van de ziel is vaak een goede combinatie in het
gebed. Het is een gezegend gebed om in stilte neer te knielen voor God, of om te zuchten en te
wenen, om te treuren en te jammeren als de Heilige Geest u aanraakt. Dit alles is gebed, welke vorm

het ook aanneemt, het is het teken van het leven van een ware gelovige.
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