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HET GEBED, EEN TEKEN VAN LEVEN

Wat, is Christus je Broeder, en woont Hij in je huis, en toch heb je Hem al een maand niet

gesproken? Ik vrees dat er weinig liefde is tussen jou en je Broer, want je hebt al zo lang geen

gesprek met Hem gehad. Wat, is Christus de Man van Zijn kerk en heeft zij al die tijd geen

gemeenschap met Hem gehad? In een vernieuwt leven ontstaat het gebed door een gevoel van

nood; een mens zou niet tot God bidden als hij niet het gevoel had dat hij dringend behoefte heeft

aan zegeningen die alleen de Heere kan schenken. Het gebed is de handtekening van de Heilige

Geest op het vernieuwde hart.
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