HET GEBED BRENG DE HEMEL IN BEWEGING

Gebed is het geruis van de vleugels van de engelen die op weg zijn om ons de zegeningen van de
hemel te brengen. Heb je het gebed in je hart gehoord? Je zult de engel in je huis zien. Als de
strijdwagens die ons zegeningen brengen gaan dreunen, klinken hun wielen met gebed. We horen
het gebed in onze eigen geest, en dat gebed wordt het teken van de komende zegeningen. Zoals de
wolk de regen voorspelt, zo voorspelt het gebed de zegen; zoals het groene blad het begin van de

oogst is, zo is het gebed de profetie van de komende zegen.
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