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HET EINDE VAN EEN ZAAK

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Prediker 7:8

Let eens vol aandacht op het begin van het leven van onze Heere en Meester. Hij was veracht en

versmaad. Hij was een Man van smarten, bekend met ziekten. Maar het is nog belangrijker om te

letten op het einde van Zijn leven. Hij zit nu aan de rechterhand van Zijn Vader, waar Hij wacht op

het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Wij moeten net zo

zijn als Hij. Wij moeten het kruis dragen, want anders zullen we nooit een kroon dragen. We moeten

door het slijk gaan, anders zullen we de gouden straten nooit kunnen betreden. Maar we mogen vol

goede moed zijn, want het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Kijk maar eens naar een

kruipende rups. Wat is haar uiterlijk verachtelijk. Maar dit is nog maar het begin! Want wat heeft de

vlinder, die uit haar voortkomt, prachtige vleugels en wat is het geweldig om haar te zien spelen in

de stralen van de zon. Wat is het een genot om haar te zien drinken uit de kelken van de bloemen.

De rups ben jij, tot je in het omhulsel van de dood gewikkeld wordt. Als Christus zal verschijnen, zul

je aan Hem gelijk zijn, want je zult Hem zien zoals Hij is. Wees er tevreden mee om nu te zijn wat Hij

eens was, een worm en geen man. Je zult, wanneer je ontwaakt, verzadigd worden met Zijn beeld.

De ruwe diamant wordt op het rad van de slijper gezet, die hem van alle kanten bewerkt. Maar als

de koning gekroond wordt, en de diamant op het hoofd van de vorst gezet wordt, schittert er een

blinkende straal van zijn kroon. Deze straal is afkomstig van de diamant, die net daarvoor zo hard

behandeld werd door de slijper. Je mag jezelf met zo’n diamant vergelijken, want je hoort bij het volk

van God. Op dit moment word je door de slijper bewerkt. Laten het geloof en de volharding volledig

mogen doorwerken, want op de dag waarop de kroon op het hoofd van de eeuwige Koning gezet zal

worden, zal er een straal van heerlijkheid uit je schijnen. Het einde van een zaak is beter dan zijn

begin!
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