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HET EINDE IS GOED

Er zijn er een aantal die lijken op de legende van de zwaan. Vroeger zei men dat de zwaan in zijn
leven nooit zong, maar alleen als hij stierf. Nu zijn er veel van Gods wanhopige kinderen, die hun
hele leven lang onder een donkere wolk lijken te gaan; maar bij het sterven zingen zij een
zwanenzang. De rivier van hun leven stroomt naar beneden, misschien wel zwart van de modder
door de zorgen, maar wanneer zij met het witte schuim van de zee in aanraking komen, komt er een
beetje glinstering in het water. Dus, geliefden, hoewel we misschien ontmoedigd zijn door de
moeilijke weg, zullen we aan het einde zoete liederen zingen.
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