
 

Het eeuwig voornemen

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig
en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Efeze 1:4

De soevereine verkiezing van de Vader, waarin Hij ons ten eeuwige leven verkoren heeft, voordat
de aarde bestond, is iets wat in een ver verleden heeft plaatsgevonden, en waaraan ons menselijk
verstand geen datum kan verbinden. We werden verkoren van voor de grondlegging der wereld.
Met die verkiezing ging een eeuwige liefdegepaard, want het was niet alleen maar een daad van
goddelijke wil, waardoor wij verkoren werden, maar het had ook alles te maken met Gods liefde.
De Vader had ons lief in en vanaf den beginne. Dit is een onderwerp waarover we dagelijks kunnen
nadenken. Het eeuwig voornemen om ons te verlossen van de voorziene val, ons te reinigen en te
heiligen en ons tenslotte te verheerlijken, was van eeuwigheid en hangt samen met onveranderlijke
liefde en absolute soevereiniteit.
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