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HET DOEN VAN GODS WIL

En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God

voor de heiligen pleit. Romeinen 8:27

De wil van onze Vader zal zeker gebeuren, want de Heere doet wat Hij wil – zowel in de hemel

als hier op aarde. Laten we daarom in vertrouwen en met bewondering instemmen dat het zo is,

zonder te verlangen dat er iets aan veranderd wordt. Gods wil kan ons soms veel kosten, maar laat

ons nooit wensen dat onze eigen wil daarboven zou staan. Laat onze gedachten stil worden en

rusten in de gedachten van God. Die wil kan verdriet brengen, ziekte of verlies. Toch mogen we

leren zeggen: “Het is de Heere; laat Hij doen wat goed is in Zijn ogen.” Het gaat er niet alleen om dat

we ons onderwerpen aan Gods wil, maar dat we ons hart er ook daadwerkelijk bij neerleggen –

zodat we, dwars door de beproevingen heen, ons zelfs daarin leren te verheugen. Dat is een hoog

doel, maar het is de weg die we willen gaan. Onze Meester heeft het ons zelf voorgedaan. Toen het

angstzweet als bloeddruppels op Zijn voorhoofd stond, en Hij alle menselijke angst en beven droeg,

heeft Hij het plan van de Vader niet betwist. Nee, Hij boog Zijn hoofd en zei: “Niet mijn wil, maar Uw

wil geschiede.”
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