Het broeder schap van zor gen

Zoals soldaten hun littekens laten zien en over gevechten praten wanneer ze hun oude dag in het
thuisland doorbrengen, zo zullen wij, in het hemelse land waar we ons naar toe haasten, spreken
over de goedheid en trouw van God Die ons door alle beproevingen op de weg heenleidde. 1k zou
niet graag tussen die wit geklede menigte willen staan en een engel horen zeggen: “Dit zijn zij die
uit de grote verdrukking komen, iedereen behalve hij daar.” Zou u daar willen zijn om te worden
gezien als de enige hellige die nooit een verdriet heeft gekend? Natuurlijk niet! Want u zou een
vreemdeling zijn te midden van de heilige broederschap. We zullen er tevreden mee zijn omin de
strijd deel te nemen, want we zullen snel de kroon dragen en met de palmtak zwaaien.
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