HET BOEKENFONDS

Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige... Psalm 41:1

Stel je voor: je moeder zegt dat ze vandaag je kleren gaat wassen. Ze wast je trui, je shirt, je rok of je
broek. Wat doe je dan? Je loopt naar je kast en pakt gewoon een schone trui, een ander shirt of een
andere broek. Maar hoeveel truien heb jij eigenlijk? En hoeveel broeken? Toen Spurgeon leefde, was
het voor veel dominees heel anders. Soms, als moeders de kleren van hun kinderen wasten, wisten
de kinderen niet wat ze aan moesten trekken. Vooral in de winter, als het koud was, kropen ze dan
maar in bed om warm te blijven. Waarom? Omdat ze maar één set kleren hadden! Eén trui, één

shirt, één broek. Meer niet.

Op een dag kreeg Susannah, de vrouw van dominee Spurgeon, een brief van een dominee. In de
brief stond: 'lk durf niet eens meer te denken aan een nieuw boek. Twee of drie keer heb ik
geprobeerd wat geld opzij te leggen om een boek te kopen dat ik heel graag wilde, maar steeds
moest ik het geld toch weer uitgeven aan iets anders, vaak aan kleren voor de kinderen.' Het
Boekenfonds was er juist om arme dominees zoals deze te helpen. Een andere dominee kreeg via
het Boekenfonds een pakket met boeken. Hij maakte het pakket open, samen met zijn vrouw en
kinderen. Ze waren zo blij dat ze er tranen van in hun ogen kregen! Ze waren allemaal ontzettend

dankbaar.

Weer een andere dominee opende zijn pakket en begon meteen uit volle borst te zingen: “Prijs God
van wie alle zegeningen komen!” Hij was zo blij met de boeken die hij had gekregen. Nog een andere
dominee vond in zijn pakket een heel bijzonder boek: Spurgeon’s The Treasury of David. Dat is een
uitlegboek over de Psalmen. Het bestaat nog steeds en veel mensen gebruiken het om de Psalmen
beter te begrijpen. Toen deze dominee het boek zag, rende hij even de kamer uit om alleen te zijn

en God te bedanken voor dit mooie cadeau.

Wij vinden het tegenwoordig heel normaal dat we genoeg kleren hebben. En als je een boek wilt,
kun je het vaak wel ergens kopen, of je vraagt het voor je verjaardag of met Kerst. We mogen daar
heel dankbaar voor zijn. Vroeger waren veel mensen arm, en ook nu zijn er in andere landen nog

veel christenen die heel weinig geld hebben. Wat hebben wij het dan goed! De Bijbel zegt: 'Welzalig
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is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden?'

Weet jij een manier hoe je arme mensen kunt helpen om goede boeken te lezen?
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