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HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ZOON, REINIGT ONS
VAN ALLE ZONDE

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7

Reinigt," zegt de tekst, niet "zal reinigen." Zeer velen denken, dat zij als een laatste troost op het

sterfbed mogen uitzien naar vergiffenis. Ach! hoe oneindig verkieselijker is het, nu gereinigd te

worden, dan te steunen op een mogelijke hoop van vergiffenis in het stervensuur. Sommigen

veronderstellen, dat zekerheid van schuldvergiffenis slechts bereikt wordt na lange jaren van

christelijke ervaring. Maar schuldvergiffenis wordt onmiddellijk verkregen; het is een voorrecht, dat

men nog heden kan genieten, een vreugde, welke wij ons in ditzelfde uur kunnen toe-eigenen. In

dat ogenblik, waarin een zondaar zijn vertrouwen stelt in Jezus, in dat ogenblik is hem de zonde

kwijtgescholden. Daar in de tekst de tegenwoordige tijd gebruikt wordt, zo geeft hij tevens een

voortdurende eigenschap te kennen. Gisteren lazen wij "reinigt," heden lezen wij "reinigt," morgen

zal het nog "reinigt" wezen. Gelovige, die eigenschap zal dit bloed steeds voor u behouden, totdat gij

de doodsrivier oversteekt; ieder uur mag gij u tot deze bron wenden, want zij reinigt voortdurend.

Niets evenaart de volmaaktheid van deze reiniging. "Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt

ons van alle zonden," van zonden niet alleen, maar van alle zonden." Lezers met de onuitsprekelijke

zoetheid van dit woord kan ik u niet bekend maken; maar ik vraag van de Heere, dat Hij er u door

Zijn Heilige Geest een voorsmaak van geve. Ontelbaar zijn onze zonden tegenover de Heere. De lijst

dier overtredingen zij groot of wel klein, hetzelfde voorschrift kan de een vrijspreken zowel als de

ander. Het bloed van Jezus Christus is een even zo gezegend als goddelijk losgeld voor de

overtredingen van Petrus, als voor de tekortkomingen van de liefhebbende Johannes; onze

overtreding is weggenomen, voor eeuwig geheel weggenomen. Zalige volkomenheid! Welk een zoet

onderwerp ter overpeinzing, eer men zich ter ruste begeeft. Ik heb gezondigd tegen God En zijn

heilige wet; ‘k Heb Christus liefdewerk in mij Door ongeloof belet; ‘k Heb tegen zijn heerschappij
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Hoogmoedig mij verzet; Toch wordt mijn ziel van al die schuld Door Jezus’ bloed gered.
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