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HET BLOED VAN CHRISTUS

Het kostbaar bloed van Christus. 1 Petrus 1:19

Als je aan de voet van het kruis staat, zie je Zijn handen, voeten en Zijn zijde, waar rode stromen

kostbaar bloed uit vloeien. Dat bloed is zo kostbaar omdat het verlossing en verzoening brengt.

Door dat bloed worden de zonden van Gods volk verzoend; zij worden vrij van de wet en één

gemaakt met God. Dat bloed is ook kostbaar vanwege zijn reinigende kracht. Het wast al onze

zonden weg. “Al waren je zonden zo rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw.” Door het

bloed van Jezus blijft er geen vlek achter op jou als gelovige; geen rimpel of verwijt blijft over. O, wat

is dat kostbaar bloed! Het reinigt ons, neemt onze diepe zonden weg en stelt ons in staat om

aanvaard te worden in de Geliefde, ondanks hoe vaak we ons tegen God hebben gekeerd. Ook

beschermt dat kostbare bloed ons. Onder het sprenkelen van dat bloed zijn we veilig voor

vernietiging. Het is het zien van dat bloed door God waardoor wij gespaard blijven. Dat geeft troost,

ook als het geloof soms wankelt, want Gods oog blijft onveranderlijk op ons gericht. Het bloed van

Christus is tenslotte kostbaar vanwege zijn heiligende werking. Hetzelfde bloed dat onze zonden

wegneemt, wekt onze nieuwe natuur tot leven. Het helpt ons om te groeien, de zonde te

overwinnen en Gods geboden te volgen. Er is geen sterkere motivatie om heilig te leven dan de

liefde die uit de aderen van Jezus stroomt.
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