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HET BESTUDEREN VAN GODS WOORD BRENGT GROEI

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en

die het Woord van de waarheid recht snijdt. 2 Timotheüs 2:15

Het regelmatig en met liefde lezen van Gods Woord – met het verlangen om het echt te

begrijpen – brengt nieuw, geestelijk leven voort. Het is door dat Woord dat we opnieuw geboren

worden; het is het middel waarmee God ons nieuw leven schenkt. Daarom: houd van je Bijbel. Blijf

er dichtbij. Misschien ben jij iemand die de Heer zoekt en nog worstelt met vragen of met duisternis

in je hart. Weet dan: je eerste en belangrijkste stap is je vertrouwen stellen op Jezus Christus. Maar

juist terwijl je onderweg bent in die zoektocht: houd van je Bijbel, verdiep je erin. Neem hem zelfs

mee naar bed. En als je ’s morgens vroeg wakker wordt, terwijl het huis nog stil is, gebruik die tijd

om rustig te lezen. Bid eenvoudig: “Heere, wijs mij vandaag de tekst die ik nodig heb. Laat me zien

hoe ik, als arme zondaar, met U verzoend kan worden.” Grijp je vast aan de Schrift, want de Bijbel is

weliswaar niet Christus zelf, maar wél de zijden draad die je bij Hem brengt. Als je die draad volgt,

kom je uit bij de Verlosser. En heb je al nieuw leven ontvangen en ben je wedergeboren? Blijf dan

lezen. Want telkens opnieuw zal Gods Woord je troosten, je bemoedigen en je meer inzicht geven in

alles wat de Heere voor jou gedaan heeft. Je zult steeds dieper beseffen: ik ben verlost, aangenomen

als Zijn kind, gered en geheiligd. Vergeet dit niet: veel van de dwalingen en verkeerde opvattingen in

de wereld komen voort uit één simpel feit – dat mensen hun Bijbel niet meer openen.
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