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HET BELANG VAN HET GEBED

Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen, tot God in de hemel! Klaagliederen 3:41

Het bidden laat ons zien dat we het niet waard zijn, wat een zeer nuttige les is voor onze trotse

aard. Als God ons zegeningen gaf zonder dat we ervoor moesten bidden, zouden we nooit beseffen

hoe arm we werkelijk zijn. Echt bidden is een lijst van wat we verlangen, een overzicht van wat we

nodig hebben en een openbaring van onze verborgen armoede. Hoewel het een verzoek is om

Goddelijke rijkdom, is het ook een bekentenis van onze menselijke leegte. De gezondste toestand

van een christen is altijd leeg te zijn in zichzelf en voortdurend te vertrouwen op de Heere voor

alles wat hij nodig heeft, altijd arm in zichzelf en rijk in Jezus. Bidden is op zich, los van het

antwoord dat het brengt, al een groot voordeel voor de christen. Zoals een hardloper kracht opdoet

voor de race door dagelijkse training, zo verkrijgen wij energie voor de grote levenswedstrijd door

de heilige daad van het gebed. Een ernstige smeekeling komt uit zijn gebedskamer, zoals de zon

opkomt uit het oosten, zich verheugend en sterk om zijn wedloop te lopen. Gebed omhult

menselijke zwakheid met Goddelijke kracht, verandert menselijke dwaasheid in hemelse wijsheid en

schenkt verontruste stervelingen de vrede van God. Ik zou niet weten wat het gebed níet kan doen!
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