HET BEGINPUNT VAN DE LIEFDE

En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen.

Filippenzen 1:9

Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” Hier vinden we het beginpunt van de
liefde. Dit is het kabbelende beekje dat daarna aanzwelt tot een rivier, de toorts die de vroomheid in
vlam zet. De vrij gemaakte geest heeft de Heiland lief voor de vrijheid die Hij haar verleend heeft; zij
aanschouwt de doodstrijd, waarmee die kostbare gave werd gekocht, en zij vereert de bloedende
Lijder voor de pijn die Hij zo edelmoedig verdragen heeft. Als we ons hele leven in ogenschouw
nemen, dan zien we dat de goedertierenheid Gods als een zilveren draad door ons hele leven loopt.
Er is nog nooit een ziel geweest die de Heiland oprecht zocht en die is omgekomen voordat Hij
gevonden werd. Nee, de poorten van de dood zullen niet achter u dicht gaan voordat de poorten
van de genade voor u zullen opengaan; tot Christus uw zonden heeft weggewassen, zullen de
wateren van de Jordaan u niet overstromen. Uw leven is zeker, want het is Gods blijvend
voornemen - Hij houdt Zijn uitverkorenen in leven tot de dag van Zijn genade en dan neemt Hij hen
tot Zich. En voorzover u weet dat u een Heiland nodig hebt, in zoverre bent u een van de Zijnen en
zult u niet sterven voordat u Hem gevonden hebt. God zendt de juiste boodschapper naar de juiste

mens.
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