HET BEEKIJE

Door C.H. Spurgeon, uit The Sword And The Trowel van 1865.

. A.an het begin van zijn eerste tunnel is de Theems nog maar een klein beekje, waar een
lammetje rustig uit kan drinken. Niemand zou verwachten dat dit beekje later uitgroeit tot een
machtige rivier. Zo is het ook met de genade van God in het begin van de menselijke ziel: vaak zwak
en kwetsbaar. Je vertrouwt op Jezus, maar je geloof is nog fragiel. De liefde voor hemelse dingen

leeft in je hart, maar het is meer een klein vonkje dan een felle, onblusbare vlam.

De genade in een pasgeboren ziel lijkt meer op zaadjes dan op volgroeide planten. Niemand kijkt
neer op het bescheiden begin van een rivier, en ook wij mogen het eenvoudige begin van het
geestelijke leven niet beoordelen. Laten we dankbaar zijn dat we tiberhaupt gered zijn; het is beter,
ja zoveel beter, om een klein beekje van genade te zijn dan een brede rivier vol zonde. Zelfs het
kleinste beekje, zelfs een enkele druppel geloof, is kostbaarder dan een hele wereld vol goud. Laat

deze gedachte jou, arme beginnende zondaar, sterken en bemoedigen.

Hoe stil, kalm en prachtig is het rustige plekje waar het lammetje zachtjes knabbelt aan de zoete,
sappige scheuten van de struik langs het beekje! Zo mooi en vredig is ook het eerste seizoen van het
geestelijke leven. Met dankbaarheid zullen wij altijd terugdenken aan de liefde en verbondenheid
met de Heere. Hoewel het beekje nog niet groot genoeg is om een vloot te dragen of een stad met
miljoenen te voorzien, heeft het toch zijn eigen charme en schoonheid — net zoals ook jouw

jeugdige vroomheid bijzonder is. Onthoud dit, pas bekeerde vriend, en wees daar blij mee.

Maar het beekje groeit, wordt breder en voller naarmate het verder stroomt. Het lam blijft niet altijd
het kleine speelkameraadje; spoedig zal Hij zich voegen tussen reusachtige eiken, torenhoge
kastelen, indrukwekkende galjoenen en bruisende steden, en het zal niet rusten voordat het
verbonden is met de verre oceaan. Zo groeit ook de genade in jouw hart, het wordt sterker en
neemt toe. Van die eerste kleine stap, via weken van trouw dienen en jaren van geduld, tot aan

eeuwen van volmaaktheid - die stroom blijft doorgaan. Zoek deze groei met heel je hart, jonge
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gelovige, en wees niet tevreden met minder. Kijk naar Jezus en volg de weg van Zijn wil. Zijn
verdienste heeft je gered omdat je hebt geloofd; laat Zijn voorbeeld je inspireren en Zijn liefde je

bemoedigen. Moge je vrede zijn als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee.
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