
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

HET ANTWOORD OP VERZOEKING

Mijn tijden zijn in Uw hand Psalm 31:16

De waarheid van onze tekst is een volledig antwoord op menige verzoeking. U weet hoe listig satan

in zijn verzoekingen er bij ons op aandringt. ‘U hebt een groot huisgezin’, zegt hij, ‘en uw eerste

plicht is voor dit huisgezin te zorgen. Uw positie, uw stand brengt veel behoeften met zich mee.

Hier is een plan om veel geld te verdienen, en anderen hebben dit plan met goed gevolg

aangenomen. Het is wel mogelijk dat het niet zo heel recht of eerlijk is, maar in een wereld als de

onze moet u niet al te nauwgezet zijn; dat is niemand.’ Wat zult u hierop antwoorden? Als u tot

satan kunt zeggen: ‘Ik hoef niet voor mijzelf noch voor mijn gezin bezorgd te zijn, mijn tijden zijn in

Gods hand en Zijn Naam is Jehova-Jireh - de Heere zal het voorzien’, dan zal ik niets doen wat niet

volstrekt eerlijk is, ook al zou ik daardoor mijn huis van boven tot beneden met goud kunnen vullen.

Ik zal mij niet mengen in dat wat van de Heere is. Het is aan Hem om voor mij te voorzien. Mijn zaak

is het om in oprechtheid voor Zijn aangezicht te wandelen en Zijn Woord te gehoorzamen. Dit is

een kostelijk antwoord voor deze aartsvijand.
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