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VERTEL HET AAN ANDEREN

'…bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft…'  Markus 5:19

Een christen wil altijd dat andere mensen ook christen worden. We willen dat de Heere Die ons

gered heeft ook anderen redt. De Heere Jezus zei dat het Evangelie - het goede nieuws over

vergeving en eeuwig leven door geloof in Hem - aan iedereen in de wereld verteld moest worden!

De eerste christenen namen die grote opdracht heel serieus en je kunt in het boek Handelingen

lezen hoe het nieuws zich steeds verder verspreidde en hoe veel mensen op de Verlosser gingen

vertrouwen. Zo is het de afgelopen tweeduizend jaar gegaan. Steeds weer horen nieuwe mensen de

boodschap en breidt de Heere Zijn wereldwijde kerk uit. Denk eens na over hoe het Evangelie

vandaag de dag verspreid kan worden. Mensen kunnen over de weg van verlossing horen door:

Prediking en onderwijs

Zondagsscholen

Bijbelclubs

Folders en boeken

Huisbezoek

Radio en televisie

Internet

Persoonlijke getuigenissen

Zendingsreizen

Misschien kun jij nog andere manieren bedenken.

Op een dag sprak een christen met Spurgeon en hij vroeg hem wat hij kon doen om anderen voor

Christus te winnen. Spurgeon vroeg hem: "Wat ben jij? Wat doe je?" De man antwoordde: "Ik ben

treinmachinist." Weet je wat voor soort treinen er in die tijd reden? Het waren stoomtreinen. Je ziet

ze vandaag de dag nog steeds op sommige plaatsen, je kunt er zelfs nog in meerijden. In de

machinekamer bevonden zich de machinist en een andere man die stoker werd genoemd. Hij was er

niet om het vuur te doven. Hij was er om het tegenovergestelde te doen - het was zijn taak om
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kolen in de locomotief te scheppen en het vuur brandende te houden, anders zou de trein stilvallen!

Spurgeon vroeg de man: "Is uw stoker een christen?" Hij antwoordde: "Ik weet het niet!" Spurgeon

zei: "Ga terug en zoek het uit, en begin met hem!" Sommige jonge christenen dromen er misschien

van om zendeling of een groot prediker te worden, maar eigenlijk zouden we allemaal moeten

beginnen waar God ons heeft geplaatst, en daar verwacht Hij van ons dat we Hem dienen. Als je op

Hem vertrouwt zal Hij je later misschien roepen om iets anders te doen, maar het belangrijkste is

om Hem nu te dienen - precies op de plek waar je nu bent. Er was eens een door demonen bezeten

man die door Jezus genezen werd, hij wilde graag met Jezus mee, maar er werd hem gezegd: 'Ga

naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft, en hoe Hij Zich

over u ontfermd heeft' (Markus 5:19).

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.
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