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HERINNER GOD AAN ZIJN BELOFTE

En U zei: Ik zal u zéker weldoen. Genesis 32:12

Dit is een zekere en veilige manier om de Heere in het gebed over te halen. Wij mogen Hem nederig

herinneren aan wat Hij heeft gezegd. Onze trouwe God zal nooit terugkomen van Zijn Woord, en Hij

zal het ook niet onvervuld laten. Maar Hij houdt ervan om door Zijn volk te worden gevraagd en

herinnerd te worden aan Zijn belofte. Dit is verfrissend voor onze herinneringen, herlevend voor

ons geloof, en vernieuwend voor onze hoop. Gods Woord is niet gegeven voor Zijn belang, maar

voor ons. Zijn plannen zijn vast, en Hij heeft niets nodig om Hem te binden aan Zijn plannen om

goed te doen aan Zijn volk; Maar Hij geeft de belofte voor onze versterking en troost. Daarom wil Hij

dat wij pleiten en tegen Hem zeggen: U hebt het zelf gezegd." Ik zal u zéker weldoen" Die woorden

zijn nu juist de kern van alle genadige uitspraken van de Heere. Leg een bijzondere nadruk op het

woord zéker. Hij zal ons goed doen, echt goed, altijd goed, alleen maar goed, elk goed. Hij zal ons

goed doen, en dit is goeddoen in de allerhoogste zin van het woord. Hij zal ons behandelen zoals Hij

bij al Zijn heiligen doet terwijl wij hier zijn, en dat is goed. Hij zal ons spoedig tot Zich nemen om

met Jezus en al Zijn uitverkorenen te zijn, en dat is zeer goed. Met deze belofte in onze harten

hoeven we geen angst te hebben voor een Esau. Als de HEERE ons goed doet, wie kan ons dan

kwaad doen?
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