HEMELSE VREUGDE

Aangaande de hemel, de hemel is des Heeren. Psalm 115:16

De beste genietingen van Christus op aarde zijn slechts als het indopen van één vinger in het water
voor het lessen van onze dorst. Maar in de hemel zal er een baden zijn in zeeén van gelukzaligheid.
Zo is ook onze liefde hier als slechts één druppel: wel van dezelfde samenstelling als de wateren van
de oceaan, maar onvergelijkbaar wat betreft de grootte of de diepte. O, hoe zoet zal het zijn om
getrouwd te zijn met de Heere Jezus en om voor altijd, zonder enige onderbreking, de hemelse
vreugde te genieten van Zijn gezelschap! Waarlijk, als een glimp van Hem onze zielen al doet
versmelten, zal de volle genieting van Hem genoeg zijn om onze harten te verslinden in liefde. Een
eerbiedwaardig heilige was eens zo in vervoering gebracht door een openbaring van de liefde van zij
n Heere, dat hij, voelende dat zijn sterfelijk lichaam niet in staat was nog meer van zoveel
gelukzaligheid te dragen, uitriep: ‘Houdt in, Heere, het is genoeg, het is genoeg!' In de hemel zullen
we in staat zijn onze lippen aan die bodemloze bron van liefde te brengen en voor eeuwig te
drinken. O, wat zal dat een liefde zijn, waarmee onze zielen voor eeuwig vervuld zullen zijn, in het
Vaderhuis daarboven! Wie kan de verrukking, de vervoering en de verwondering weergeven,
teweeggebracht door die liefde in ons? En wie kan ook maar de kleinste indruk hebben van de
schoonheid van het gezang, of van de gedienstige gehoorzaamheid, die de volmaakte uitdrukkingen

zullen zijn van deze liefde?
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