HEMEL OP AARDE

Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. 3

Johannes 1:4

Ik heb enkele zeer gelukkige dagen in mijn leven gehad, maar mijn gelukkigste tijden waren zoals ik
vorige week een dag had, toen ik handen schudde met ongeveer honderd personen die me hun
geestelijke vader noemden. Het leek hen een grote dag om mijn hand aan te raken, terwijl bij mij -
de tranen in mijn ogen stonden toen ik ze allemaal zag - het was als de dagen van de hemel op
aarde, want ik had al die mensen nog nooit eerder gezien. Misschien waren sommigen van hen af en
toe in dit huis geweest, maar ik ging van dorp tot dorp en vond ze voor hun deur, en zij smeekte me
om te stoppen om te luisteren naar mijn preken. Ze vertelde mij hoe hun oude vader mijn preken las
en in vrede stierf na het lezen ervan - daar had ik van vreugde kunnen sterven, want dit is het meest
waarachtige geluk dat we op aarde kunnen hebben. Broeders en zusters, zoek de zondaars; zoek
hun bekering met heel uw hart en ziel. Als u een gelukkig mens wilt zijn en het zoetste lied wilt
zingen dat op aarde kan worden gezongen, laat het dan 'lofprijzing aan onze God' zijn; niet alleen de
uwe, maar ook van hen die u door Gods oneindige barmhartigheid aan de voeten van dezelfde

dierbare Heiland bracht.
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