
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

HEM AANVAARDEN

En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen. Leviticus 4:29

Het leggen van de hand op het hoofd van het zondoffer betekende de aanvaarding van dat

bijzondere slachtoffer in de plaats van de zondaar. Door de hand erop te leggen, zei hij feitelijk: Dit

dier moet in mijn plaats staan. Hier ligt het belangrijkste punt, het wezenlijke punt van de hele zaak.

Wilt u Christus aanvaarden zodat Hij in uw plaats zal staan? Hij is de Goddelijke en toch menselijke

Zaligmaker, volmaakt in Zijn mens-zijn, en even volmaakt in Zijn Goddelijkheid. Hij heeft geleefd, Hij

heeft geleden, Hij is gestorven, Hij is weer opgestaan, Hij is teruggekeerd naar de heerlijkheid aan

de rechterhand van Zijn Vader. God heeft Hem geëerd door Hem volkomen te aanvaarden. Wilt u

Hem ook aanvaarden? Dat is de kern van de zaak. O, moge de gezegende Geest uw wil in liefde

leiden opdat u met mij zult zeggen: Hem aanvaarden? O, gezegend zij Zijn heilige Naam dat Hij het

me toestaat Hem te aanvaarden. Dat wil ik zeker, ik wil op Hem vertrouwen, Hij zal de mijne zijn. Als

u dat hebt gedaan, is Hij de uwe, want dat is alles wat Hij van u vraagt: Hem aan te nemen, uw hand

op Hem te leggen en te zeggen: Welnu, Jezus Christus zal het Slachtoffer voor mij zijn. In Hem wil ik

rusten, in Hem alleen. Waarom zou u het nog langer uitstellen uw hand uit te strekken, en die door

het geloof op Jezus te leggen, net als de offeraar zijn hand legde op het hoofd van het slachtoffer?
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