
 

Heiligheid

Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Romeinen 8:14

De Heilige Geest leidt Gods kinderen in de heiligheid. Ik zal de heiligheid niet proberen te
definiëren. Die is het best te zien in de levens van de heiligen. Is zij te zien in uw leven? Als uw
geest geen medelijden kent en niet vergevensgezind is, heeft de Heilige Geest u nog nooit tot de
heiligheid gebracht. Als u hoogmoedig en opschepperig bent, heeft de Heilige Geest u nog nooit
geleid. Als u liegt in wat u beweert en onrechtvaardig bent in wat u doet, heeft de Heilige Geest u
nog nooit tot de heiligheid gebracht. Als ik iemand hoor beweren dat hij godsdienstig is en naar de
balzaal gaat of naar de schouwburg, dan weet ik dat de Heilige Geest hem nog nooit tot de
heiligheid heeft gebracht. Als ik zie dat een kind van God zich met goddeloze mensen inlaat, hun
taal gebruikt en doet als zij, dan ben ik ervan overtuigd dat de Heilige Geest hem nog nooit tot de
heiligheid heeft gebracht. Als ik echter zie dat iemand leeft zoals Christus geleefd zou hebben,
liefhebbend en teergevoelig, zonder vrees, moedig, eerlijk, iemand die er in alle dingen op let voor
God en mensen een goed geweten te hebben, dan hoop ik dat de Geest van God hem heeft geleid.
Als ik zie dat iemand oprecht is voor zijn God, en onkreukbaar ten opzichte van zijn medemens,
dan hoop en geloof ik dat de Geest van God hem leidt en zijn karakter beïnvloedt. ‘Maar de vrucht
des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben
het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.’
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