HEILIGHEID EN VERLOSSING

Christus zal Meester van het hart zijn, en de zonde zal moeten sterven. Als jouw leven onheilig is, is
je hart onveranderd; je bent dan nog geen gered mens. Als de Zaligmaker je niet vernieuwd en
geheiligd heeft, je geen haat tegen de zonde en een liefde tot heiligheid heeft gegeven, is het een
genade die een mens niet beter maakt dan anderen. Het is dan niet meer dan een waardeloze
vervalsing. Christus redt Zijn volk, niet in, maar van hun zonden. "Zonder heiligheid zal geen mens
de Heere zien." "Laat een ieder die de Naam van Christus noemt, zich ontdoen van
ongerechtigheid." Als we niet gered zijn van de zonde, hoe kunnen we dan hopen gerekend te
worden tot Zijn volk. Heere, behoed mij nu voor alle kwaad, en stel mij in staat mijn Verlosser te

€rern.
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