Heilige vrees

Maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden. Spreuken 13:13

Heilig ontzag voor Gods Woord is tegenwoordig ver te zoeken. Mensen denken dat ze zelf wijzer
zijn dan het Woord van de Heere en oordelen erover. ‘Maar ik heb alzo niet gedaan, om der vreze
Gods wil. Je aanvaardt het geinspireerde Boek als onfeilbaar. Je bewijst er achting voor te hebben
door het te gehoorzamen. Je hebt geen angst voor het Woord, maar je hebt er een kinderlijk ontzag
voor. Je bent niet bang voor Zijn straffen, omdat je bang bent voor Zijn geboden. Deze heilige angst
voor het gebod brengt de rust van nederigheid met zich mee. Dat is veel heerlijker dan de
zorgeloosheid van hoogmoed. Het wijst je de weg bij alleswat je doet. Het is een steun alsje
bergafwaarts gaat en een aanmoediging als je de berg beklimt. Omdat je door je ontzag voor het
gebod bewaard wordt voor het kwaad en in gerechtigheid geleid wordt, krijg je een gerust geweten,
dat een bron vol wijnis. Ook krijg je een besef van vrijheid van verantwoordelijkheid, dat als een
leven uit de dood is. En een vertrouwen om God te behagen, dat de hemel op aardeis. De
goddelozen mogen je diepe ontzag voor het Woord van de Heere belachelijk maken. Maar wat
maakt dat uit? De prijs van je hoge roeping is voldoende troost voor je. De beloningen van
gehoorzaamheid zorgen ervoor dat je de verachting van de verachter veracht.
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