HEILIGE VREDE

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Romeinen 5:1

Liefde voor God is een belangrijk middel om een heilige vrede te bereiken die een essentieel
kenmerk is van een christen. “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door
onze Heere Jezus Christus.” Maar waar geen liefde is, is ook geen vrede, want angst maakt de ziel
onrustig; naast geloof is liefde dus onmisbaar, en als ze samenkomen, is vrede het resultaat. Waar
vurige liefde voor God is, ontstaat een heilige vertrouwdheid met God, en daaruit vloeien
tevredenheid, vreugde en rust voort. Liefde moet samenwerken met geloof en angst verdrijven,
zodat de ziel vrijmoedig kan zijn voor God. Lieve broeder, lieve zuster, onthoud dit: Gods natuur kan
alleen werkelijk in je hart wortel schieten wanneer je liefde op Hem gericht is. Zonder die liefde kan
Zijn leven in jou zich niet uiten in echte gemeenschap met anderen, en ook niet groeien tot de
kostbare vruchten van vrede en vreugde. Daarom, richt je hart helemaal op Hem. Laat God je

grootste vreugde zijn, verheug je in de Heere en heb Hem lief!
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