HEERSEN IN CHRISTUS

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad,;

dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Gen.3:15

Dit is de eerste belofte aan de gevallen mens. Zij bevat het gehele Evangelie en de kern van het
verbond der genade. Zij is voor een groot deel vervuld. Van het zaad der vrouw, namelijk onze
Heere Jezus, werd de hiel vermorzeld en het was een vreselijke vermorzeling. Hoe vreselijk zal de
uiteindelijke vermorzeling zijn van de kop van de slang! Deze had al in werkelijkheid plaats, toen
Jezus de zonde wegnam, de dood overwon en de macht van satan verbrak; maar haar wacht nog
een volkomener voltooiing bij de tweede komst van onze Heere op de oordeelsdag. Voor ons blijft
de belofte gelden als een profetie, dat wij zullen worden gekweld door de boze machten van onze
zondige natuur en dat zo onze hiel zal worden vermorzeld: maar wij zullen zegevieren in Christus,
die zijn voet zet op de kop van de oude slang. Misschien moeten wij dit gehele jaar door het eerste
deel van deze profetie bij ervaring leren kennen door de verzoekingen van de duivel en de
onvriendelijkheid van de goddelozen, die zijn zaad zijn. Zij kunnen ons z6 verwonden, dat wij
wellicht met onze zere hiel kreupel lopen, maar laten wij het tweede deel van de tekst aangrijpen,
dan zullen wij niet worden ontmoedigd. Laten wij ons door het geloof erin verheugen, dat wij toch

zullen heersen in Christus Jezus, het Zaad van de vrouw.
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