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HEBT ELKANDER HARTELIJK LIEF

De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk

lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande. Romeinen 12:9-10

Een christen behoort een trooster te zijn, met vriendelijke woorden op zijn lippen en medelijden in

het hart; hij moet overal waar hij gaat zonneschijn brengen en blijdschap uitstralen. Als u Jezus ziet

en in het licht van Zijn aanschijn blijft, zal uw leven daarvan getuigen, zelfs zonder dat u zich

daarvan zelfbewust bent. Als we door Gods tedere genade bezocht zijn die zoveel meer voor ons

gedaan heeft dan ik kan vertellen en dan u kunt horen, laten we die tedere genade dan ook laten

zien in de omgang met onze medemensen. Hij leeft het meest en het best die een middel is om het

geestelijke leven in anderen op te wekken. Denk er eens aan hoe onze Verlosser leefde en hoe we

Zijn liefde zien in honderden liefdevolle daden die hun uitwerking niet misten. Alle werden geweven

volgens hetzelfde patroon, namelijk om te bereiken dat harten werden verbonden met Christus en

dat de gedachten en emoties van de vernieuwde ziel zouden samensmelten met de geest van Jezus.

Als ons leven nauw verbonden is met het Lam, zal dat noodzakelijkerwijs een grote liefde voor Hem

met zich meebrengen. Zoals de temperatuur van de planeten toeneemt naarmate ze dichter bij de

zon staan, zo neemt onze liefde voor Jezus toe naarmate we dichter bij Hem leven. Dit alleen is het

ware leven van de christen - zijn bron, zijn onderhouding, zijn manier van handelen, zijn doel, dit

alles is samen te vatten in die ene naam: Christus Jezus.
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