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HEB GEDULD MIJN ZIEL

Als zijn donkere nachten zo helder zijn als de dagen van de wereld, wat zullen dan zijn dagen zijn?

Als zelfs zijn sterrenlicht schitterender is dan de zon, wat moet dan zijn zonlicht zijn? Als hij de

Heere in het vuur kan loven, hoe zal hij Hem dan loven voor de eeuwige troon! Als het kwaad nu

goed voor hem is, wat zal dan de overvloeiende goedheid van God voor hem zijn? Oh, gezegend

"hiernamaals!" Wie wil er geen christen zijn? Wie zou het huidige kruis niet willen dragen voor de

kroon die straks komt? Maar hierin ligt een taak voor geduld, want de rust is niet voor vandaag,

noch de triomf voor nu, maar "hiernamaals". Wacht, o ziel, en laat geduld haar volmaakte werk

doen.
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