HARTEN VOL VREUGDE

Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen. Psalm 33:21

Wist je dat christenen zelfs in hun diepste nood vreugde kunnen vinden? Ook als zij omringt
zijn door zorgen, blijven ze zingen. Net zoals veel vogels het mooiste zingen wanneer ze in een kooi
zitten. De golven mogen over hen heen slaan, maar hun ziel komt altijd weer boven en vangt het
licht van Gods aangezicht op. Problemen bieden je niet altijd troost, maar de aanwezigheid van de
Zoon van God in de vurige oven brengt vreugde in het hart van de gelovige. Of iemand nu ziek is en
lijdt, Jezus komt langs en maakt het bed voor hem of haar op. Zelfs wanneer het tijd is om te
sterven, omarmt Jezus diegene en zegt: “Vrees niet, geliefde, sterven is een zegen; de wateren van
de dood stromen uit de hemel. Ze zijn niet bitter, maar zoet als nectar, omdat ze ontspringen aan
Gods troon.” Terwijl de heilige die vertrekt door de stroom waadt en de golven zich om hem of haar
sluiten, klinkt dezelfde stem in de oren: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met je, wees niet
verschrikt, want Ik ben jouw God.” Als diegene de grenzen van het onbekende nadert, zegt Jezus:
“Vreest niet, want het is jouw Vaders welbehagen, jou het Koninkrijk te geven.” Zo gesterkt en
getroost is de gelovige niet bang om te sterven. Integendeel, hij of zij is bereid om te gaan, want
sinds diegene Jezus heeft gezien als de Morgenster, verlangt hij of zij ernaar Hem te zien als de
stralende zon, vol kracht. Waarlijk, de aanwezigheid van Jezus is alles wat we van de hemel kunnen

verlangen.
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