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HAND. 13:26‭ - "TOT U."‭

Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Hand. 13:26

Paulus en Barnabas hebben het evangelie het eerst gepredikt voor het zaad Abrahams.

Deze Joden wederspraken en lasterden en daarom hebben de dienstknechten van God vrijmoedig

uitgeroepen (Hand. 13:46). "Wij keren ons tot de Heidenen." Voor u en voor mij een gelukkig "keren!"

Hierin is een waarschuwing opgesloten voor ons, dat ook wij het evangelie niet "verstoten" zodat

het ook van ons wordt weggenomen, en aan anderen gezonden.

In dit uur zeggen wij met grote ernst tot onze hoorders: "Tot u is het woord van deze zaligheid

gezonden."

Zien wij dan:

I. Wat het woord van deze zaligheid is.

1. Het is het getuigenis, dat Jezus de beloofde Zaligmaker is, (Hand. 13:23).

2. Het woord dat vergeving belooft aan allen, die berouw tonen van hun zonde en geloof in de Here

Jezus. (Hand. 13:38, 39).

3. Het is, in één woord, de verkondiging van volkomen zaligheid door de verrezen Zaligmaker.

(Hand. 13:32, 33). Het is vanwege zijn beknoptheid en eenvoudigheid te vergelijken bij een woord.

Het is een woord als gesproken zijnde door God en als zijnde hetgeen ook in dit ogenblik door Hem

wordt geuit. Het is een woord, want het openbaart Hem, die in waarheid "het Woord" is. Het is een

woord van de zaliglheid, want de zaligheid wordt er door uitgesproken, beschreven, voorgesteld en

toegepast. Het is een woord, dat gezonden is, want de evangelie bedeling is een zending van de

barmhartigheid van God; het Evangelie is een boodschap; Jezus is de Messias en de Heilige Geest

zelf is gezonden om de zaligheid te werken onder de mensen.

II. Op wat voor wijze is het evangelie tot u gezonden?

1. In de algemene opdracht om het evangelie te prediken aan alle creaturen.
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2. In het feit, dat het evangelie gepredikt is in ons land dat de Bijbel in elk huis aanwezig is en het

Woord in onze straten wordt verkondigd.

3. In de leiding van Gods voorzienigheid, waardoor gij er heden toe gekomen bent om het woord te

horen. Op zeer bijzondere wijze kunt gij gezonden zijn tot de prediker, of de prediker tot u en door

de prediker kan de bijzondere boodschap tot u gebracht zijn.

4. In het bijzonder toepasselijke ervan voor uw omstandigheden, uw karakter en uw behoeften. Een

geneesmiddel, dat voor uw ziekte past is blijkbaar ook voor u bestemd.

5. In de kracht, waarvan het vergezeld ging, terwijl gij het hebt gehoord, al is het ook, dat gij die

kracht hebt weerstaan.

Het zou zeer treurig zijn, indien wij ook maar op een enkele moesten wijzen, en zeggen: "Dit woord

is niet tot u gezonden," maar wij bevinden ons niet onder zo smartelijke noodzakelijkheid.

III. In welke positie wordt u er door geplaatst?

In een positie:

1. Die zeer bijzonder gunstig is. Profeten en koningen zijn gestorven zonder te horen wat gij hoort.

(Matt.13:16).

2. Van grote verplichting aan martelaren en mannen van God in voorbijgegane eeuwen; want deze

hebben geleefd en zijn gestorven, om u het evangelie te brengen.

3. Van hoopvolle verwachting; want wij vertrouwen, dat gij het zult aannemen en leven.

4. Van ernstige verantwoordelijkheid, want hoe zult gij ontvluchten, indien gij op zo’n grote

zaligheid geen acht neemt? (Hebr. 2:3).

Het staat niet in uw macht om onaangedaan te blijven door het evangelie.

Het moet u of behouden en zaligmaken, of het oordeel, dat over u komt verzwaren.

IV. Hoe zult gij met dit woord handelen?

1. Wilt gij het beslist en ronduit afwijzen? Dat zou een ontzettende beslissing wezen; maar het blote

denkbeeld van dit te doen zou u kunnen opschrikken, en u tot een betere gezindheid brengen.

2. Wilt gij laaghartig en dwaas uitstellen om een antwoord te geven op deze vraag? Dat is gevaarlijk
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en er zijn velen, die op deze wijze omkomen.

3. Wilt gij de huichelaar spelen en voorwenden het aan te nemen, terwijl gij het in uw hart

verwerpt?

4. Wilt gij wellicht slechts tijdelijk bekeerd zijn?

5. Wilt gij het woord van de zaligheid niet liever met blijdschap aannemen?

Gesteld eens, dat het evangelie u ontnomen werd, doordat gij verhuist naar een plaats, waar het

niet wordt gepredikt, of door de dood van de leraren, die gij zo grotelijks acht. Het zou rechtvaardig

zijn. Het zou kunnen gebeuren. Het is gebeurd aan anderen. Weiger niet langer de hemelse

boodschap te ontvangen, opdat uw dag van de genade niet eindigt in eeuwige ellende.
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