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GROTE LIEFDE

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der

eeuwigheid. Johannes 14:16

Wanneer er liefde blijkt uit een stem, spreekt het een eigen taal, heeft het een idioom en een accent

dat niemand kan nadoen, wijsheid en welsprekendheid kunnen het niet Imiteren; liefde alleen kan

het treurende hart bereiken; liefde is de enige handschoen die de tranen van iemand die treurt kan

afwissen.

En Is de Heilige Geest niet een liefhebbende Trooster? Weet u, heilige, wel hoeveel de Heilige Geest

van u houdt? Kunt u de liefde van de Geest meten? Weet u hoezeer zijn ziel is toegewijd? Ga heen,

meet de hemel met uw meetlat, weeg de bergen in de weegschaal, neem het water van de oceaan

en tel elke druppel, tel de zandkorrels op de uitgestrekte stranden, en wanneer u dat alles hebt

voltooid, dan kunt u nog niet vertellen hoeveel Hij van u houdt Hij heeft al heel lang van u

gehouden, Hij houdt intens veel van u, Hij houdt voor altijd van u en Hij zal steeds van u blijven

houden. Hij is zeer zeker degene die u zal troosten, omdat Hij van u houdt. Laat Hem dus toe in uw

hart, zodat Hij u kan troosten in uw smart.
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