GROTE GEDACHTEN VAN CHRISTUS

Loof Hem, prijs Zijn Naam. Pslam 100:4

Onze Heere wil dat al Zijn volk rijk is aan hoge en blije gedachten over Zijn gezegende Persoon.
Jezus vindt het niet goed dat Zijn broeders laag over Hem denken; Hij wil dat Zijn geliefden vervuld
zijn van verwondering over Zijn schoonheid. We moeten Hem niet zien als een loutere noodzaak,
maar als een luxueus genot, als een zeldzame en verrukkelijke delicatesse. Zo heeft Hij Zichzelf
geopenbaard als de “parel van grote waarde” met haar ongeévenaarde pracht, als de “bundel mirre”
met haar verfrissende geur, als de “roos van Saron” met haar blijvende parfum, als de “lelie” in haar
vlekkeloze zuiverheid. Denk eens na over hoe de engelen over Hem denken, want zij beschouwen
het als hun hoogste eer om hun gezichten aan Zijn voeten te bedekken. Denk aan de met bloed
gewassen zielen, die dag en nacht Zijn welverdiende lof zingen. Hoge gedachten over Christus
stellen ons in staat om trouw te handelen in onze relatie met Hem. Onze Heere Jezus wil dat we
grootse gedachten over Hem koesteren, zodat we ons met vreugde onderwerpen aan Zijn gezag.
Want hoge gedachten over Hem versterken onze liefde; liefde en achting gaan hand in hand. Denk
daarom vaak na over de voortreffelijkheid van je Meester. Bestudeer Hem in Zijn aloude heerlijkheid,
voordat Hij onze Menselijke natuur aannam! Denk aan de machtige liefde die Hem van Zijn troon
trok om aan het kruis te sterven! Bewonder Hem terwijl Hij alle machten van de hel overwint! Zie
Hem opgestaan, gekroond en verheerlijkt! Buig voor Hem als de Wonderbare Raadsman, de

Machtige God, want alleen zo zal je liefde voor Hem zijn wat ze behoort te zijn.

Gebed: Heere Jezus, geef mij verheven gedachten over Uw heerlijkheid en een liefde die diep en
oprecht is. Laat mij, zoals de engelen, mijn aangezicht aan Uw voeten bedekken en Uw majesteit

met vreugde en eerbied verheerlijken. Amen.
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