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GROTE DINGEN

De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd. Psalm 126:3

Sommige christenen hebben de neiging vooral naar de donkere kant van het leven te kijken. Ze

richten zich meer op hun eigen moeilijkheden dan op wat God voor hen heeft gedaan. Vraag je hen

naar hun ervaring met het christelijke leven, dan vertellen ze vaak over hun voortdurende strijd,

hun pijn, hun teleurstellingen en hun zondigheid. Maar zelden hoor je hen spreken over de

overvloed aan genade en hulp die God hun telkens weer geeft. Een gelovige met een gezonde ziel

spreekt anders. Die zegt blij: “Ik wil het niet hebben over mezelf, maar over de eer van mijn God. Hij

heeft mij uit een diepe kuil gehaald, uit het slijk, en Hij zette mijn voeten op een stevige rots. Hij gaf

mij een vaste weg om te gaan. Hij legde een nieuw lied in mijn mond: gelooft zij onze God. Ja, de

Heere heeft grote dingen voor mij gedaan, en daarom ben ik blij!” Natuurlijk, we maken

beproevingen mee. Maar het is óók waar dat God ons daar steeds weer uit bevrijdt. Het is waar dat

we lijden onder onze zonden en daar verdriet van hebben. Maar het is even waar dat God ons

daarvan verlost heeft. De Heere heeft grote dingen voor jou gedaan – en dat mag je nooit vergeten.

Ja, je kent je zwakheden, maar je hebt een volmaakte Verlosser die die zwakheden overwint en je

van hun macht bevrijdt. Hoe zwaarder je problemen, hoe groter je dankbaarheid klinkt voor God die

je erdoorheen draagt en bewaart. Je verdriet kan deze lofzang niet verstommen. Integendeel, het

wordt de diepe bas die de melodie van jouw levenslied nog krachtiger maakt: “De HEERE heeft grote

dingen bij mij gedaan, daarom ben ik verblijd!”
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