GROEIEN IN GENADE

laat mij weten waarover U mij ter verantwoording roept. Job 10:2

Sommige gaven in jouw leven zouden nooit zichtbaar worden als je niet door moeilijke tijden
heen zou gaan. Heb je er wel eens aan gedacht dat je geloof in tijden van voorspoed nooit zo
krachtig zichtbaar wordt als in tijden van tegenslag? Liefde lijkt vaak op een glimworm: pas in het
donker laat ze haar licht zien. Hoop is net een ster: je ziet haar niet op een zonnige dag van geluk,
maar juist in de donkere nachten van moeite en verdriet. Beproevingen zijn vaak als een donkere
achtergrond, waartegen God de prachtige juwelen van Zijn genade in jou laat schitteren. Misschien
heb je onlangs gebeden: “Heere, ik ben bang dat mijn geloof zwak is. Laat mij zien dat ik echt geloof
heb.” Bedenk dan dat dit gebed, soms zonder dat je het zo bedoelde, in feite ook een gebed om
beproevingen was. Want hoe zou je zeker kunnen weten dat je geloof echt is, als het nooit op de
proef wordt gesteld? God stuurt soms beproevingen, niet om je neer te drukken, maar om Zijn
genade in jou te laten zien en je geloof te laten groeien. Sterker nog, zulke ervaringen zorgen niet
alleen voor bevestiging, maar ook voor geestelijke groei. Soms neemt God ons comfort of gemak
weg om ons meer te vormen en ons dichter bij Hem te brengen. Zou dat misschien de reden
kunnen zijn van de moeilijkheden die je nu ervaart? Zou de Heer juist nu niet bezig zijn om jouw

geloof en genade te laten groeien, en ze helderder te laten schitteren?
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