GROEI IN DE GENADE

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de

heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. 2 Petrus 3:1

Groei in genade - niet maar in één klein stukje ervan, maar in heel de rijkdom die genade te
bieden heeft. Begin daarbij met geloof, want geloof is het fundament van alles. Vertrouw meer dan
ooit op Gods beloften. Laat je geloof sterker worden, diepgaander, eenvoudiger en steviger. Groei
daarnaast ook in liefde. Bid dat je liefde steeds rijker wordt, warmer en praktischer, zodat ze alles in
je leven doortrekt: je gedachten, je woorden en je daden. Vergeet ook de nederigheid niet. Leer
jezelf klein te zien en te beseffen hoe athankelijk je bent van God. Terwijl je daarin groeit, zoek
tegelijk om steeds dichter bij Hem te komen - in gebed, in echte en persoonlijke verbondenheid met
Jezus. Want Hem kennen, dat is pas echt leven. Hoe meer je Hem leert kennen, hoe meer vreugde je
zult ervaren. Wie eenmaal van deze wijn heeft geproefd, wil altijd méér. Christus geeft een diepe
verzadiging, maar toch groeit juist daardoor je verlangen om Hem nog beter te kennen. Als je ook
maar een beetje van Jezus' liefde hebt geproefd, wil je er steeds dieper uit putten. Want echte liefde
roept altijd: “Dichterbij, dichterbij!” Leer Hem daarom steeds beter kennen - in Zijn Goddelijke
majesteit, in Zijn Mens-zijn, in alles wat Hij heeft volbracht, in Zijn dood en opstanding, in het
pleidooi dat Hij nu krachtig voor jou voert, en in Zijn toekomstige terugkeer als Koning. Blijf dicht bij
het kruis en sta stil bij het geheim van Zijn wonden. Want hoe meer je je hart opent voor Zijn liefde
voor jou, hoe sterker jouw liefde voor Hem zal groeien. En juist die groei in liefde voor Jezus is

misschien wel het mooiste bewijs dat je werkelijk groeit in genade.
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