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GRENZELOZE GENADE

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Johannes 1:16

Gisteren was God al overvloedig genadig voor jou. Morgen zal Hij dat opnieuw zijn. En de dag

daarna weer, en die daarna – tot er geen dagen meer zijn en alles overgaat in de eeuwigheid. Elke

minuut die je hier leeft, tot je de hemel bereikt, is doordrenkt van Zijn genade. Vanaf nu tot aan de

troon van de Allerhoogste zal Hij je steeds weer genade op genade geven. En je zult ontdekken: geen

enkele dag is werkelijk heilig, gelukkig of gezegend als het niet Zijn genade is die je draagt. Je kunt

geen zuivere gedachte hebben en geen goede daad doen – tenzij het door Zijn genade is. Wat een

prachtige gedachte: jij bent elke dag weer een levend bewijs van Gods barmhartigheid. Elke nieuwe

dag is een nieuw teken van Zijn soevereine liefde voor jou. Je Vader voedt je, je Verlosser reinigt je,

en de Trooster ondersteunt je – telkens opnieuw. Elke dag verrast Hij je met nieuwe uitingen van

Zijn goedheid en laat Hij je nieuwe facetten van Zijn wonderbaarlijke liefde zien. En wát een liefde is

dat! Zo groot en zo indrukwekkend dat het leven van een christen één lange reeks wonderen wordt.

Zelfs de engelen kijken er met ontzag en verwondering naar: zoveel liefde voor jou als mens. Dus, ga

moedig je weg. Ja, elke dag brengt zijn eigen moeilijkheden met zich mee, maar je zult ook elke dag

Zijn hulp en uitredding ervaren. Want Zijn genade kent werkelijk geen grenzen.
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